
Wolken, regen en bliksem sieren als grote lijnen en 
stippen haar gezicht. Zo toont ze haar kracht en 
verbondenheid met Wandjina, de regengeest van 
de Mowanjum-stammen van Noordwest-Australië. 
Ze komt dansen en zingen op het Mowanjum Festi-
val in The Kimberley, de grootste openbare traditio-
nele bijeenkomst van Aboriginals in West-Austra-
lië. Waar het oeroude landschap is geboetseerd 
door gewelddadige tropische stormen en krachtige 
getijdenstromingen. In oude kloven en op rotsen 
vind je hier nog mysterieuze tekeningen van meer 
dan dertigduizend jaar oud. Deze kunstvormen en 
eeuwenoude verhalen zijn mondeling en via symbo-
len in dans, kunst en muziek overgeleverd en blij-
ven mensen intrigeren. Zijn de Aboriginals mis-
schien het oudste volk op aarde? 

Ze zijn in ieder geval de oudste bewoners van Au-
stralië, het continent waar ze zo’n zestigduizend 
jaar geleden arriveerden. De naam Aboriginals 
(Aborigines) komt van het Latijnse ab origine, dat 
‘van de oorsprong’ betekent. Zelf noemen ze zich 
niet zo. Er bestaat niet één type Aboriginal. Het volk 
kent veel verschillende stammen met honderden 
verschillende dialecten. Wie zich verdiept in de 
enorme diversiteit aan cultuur en spiritualiteit van 
de Aboriginals komt één begrip continu tegen: 
Droomtijd (Dreamtime). Alle oude verhalen van de 
Aboriginals gaan over Droomtijd. Droomtijd is een 
tijd in een andere dimensie, maar kan net zo goed 
ook nu aan de gang zijn. Het is een andere realiteit 
naast die van de dag van vandaag. Droomtijd ver-
klaart het ontstaan van de aarde en al haar schep-
sels.
Ooit was de aarde plat en kleurloos. Toen begon de 
Droomtijd. De aarde kwam in beweging doordat 

enorme wezens − die in de aarde lagen te slapen − 
uit de grond oprezen, in beweging kwamen en zo 
bergen en dalen schiepen. Deze wezens zagen er-
uit als planten, dieren of insecten, maar gedroegen 
zich als mensen. Van hen stammen de Aboriginals 
af. Zij leerden de Aboriginals in vrede met de na-
tuur te leven en elk onderdeel in de natuur vanuit 
een diepere betekenis te zien. Ieder mens leeft 
eeuwig in Droomtijd. Komt eruit voort en keert er-
naar terug. In dit immense systeem zijn alle levens-
vormen op aarde met elkaar verbonden. Cooma el 
ngruwar, ngruwar el cooma, illa booka mer ley urrie 
urrie. ’Een is alles, alles is een, de ziel zal niet ster-
ven’.

De Aboriginals uit Australië

Mensen van
de Droomtijd

Australië - Top End  

Op zoek naar
Crocodile Dundee
9-daagse individuele rondreis met huurauto 
langs bijzondere overnachtingsplekken
Bezoek het tropische noorden van Australië met 
het befaamde Kakadu National Park. Bewonder 
de prehistorische rotstekeningen van de Aborigi-
nals, spot tientallen fraaie vogels, bekijk enorme 
krokodillen van dichtbij, maak een duik in de koe-
le plunge pools van Litchfield National Park en 
peddel door Katherine Gorge. Slaap in zeer ver-
schillende, maar altijd bijzondere onderkomens 
en geniet van het relaxte leven Down Under.

reiscode 279520  |  prijs v.a. e 900,-
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De eeuwenoude levens-
wijzen van inheemse vol-
ken staan onder druk. Wie zijn die ‘vreemde’ volken 
en wat maakt hun cultuur zo bijzonder? Maak ken-
nis met een gezicht uit ons rijke reisaanbod.
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